
VOEL JE VRĲ ..!!

Je zoekt de hoogtes en speelt met de wind, de 
touwtjes vast in handen. Je voeten 
staan stevig op de grond en dan 
laat je je een beetje meetrekken 
door de kracht van de wind. 
Even de ruimte voelen tussen 
hemel en aarde, de vrijheid, 
het stijgen en weer duikelen. 
Aantrekken en weer laten 
vieren. Het leven wordt 
geleefd! 

Dat vrije, losse gevoel, de ruimte 
die even van jou is, de ontspanning 
die je vindt in de natuur, in anders bezig 
zijn, op festivals en vul maar aan. Hoe ziet 
volgens jou zoiets eruit op een foto?
Voor een expositie in de kerk zijn we op zoek 
naar foto’s die dat (zomerse) vrije gevoel 
verbeelden. En bij deze dus de oproep om zo’n 
originele, zelf gemaakte foto op te sturen. 
Misschien zit er al zo’n foto in een map, mis-
schien heb je een idee en ga je ‘m maken. Hoe 
dan ook: doe mee, stuur op!

Wat spelregels:
- Het gaat om een jpg-bestand van veel 

pixels, de hoogst mogelijke resolutie dus, 
want vier of vijf foto’s zullen worden vergroot en 

opgehangen in de kerk.
- Zoveel mogelijk van de overige foto’s worden 

kleiner afgedrukt en maken deel uit van een 
moodboard

- Met het toesturen van de jpg geef je toestemming om 
de foto te gebruiken voor de expositie en mogelijk ook de 
nieuwsbrief, de website en de Vitus.
- Wil je wel of niet je naam erbij vermeld zien? Geef even 
door.
- Beschrijf kort (mag in een zin of met wat steekwoorden) 
waarin voor jou dat vrije zit. En heb je een titel bij de foto? 
Ook die vermelden.
- Je mag meerdere jpg’s insturen, maar we kunnen niet 
garanderen dat ze allemaal gebruikt gaan worden.
- En heb je een goeie foto maar nog op papier: neem 
contact op met Marc (cultuur@stvitus.nl) dan gaan we 
proberen daar een digitaal bestand van te maken.
- Je kunt je jpg’s tot uiterlijk 15 juni (inderdaad, dat is best 
al snel) doorsturen naar cultuur@stvitus.nl. 
- En nee, dit is geen prijsvraag met een winnaar. Wel een 
oproep aan iedereen om bij te dragen aan iets boeiends om 
naar te kijken:)
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Onder de naam ‘omzien naar elkaar’ (nu al vaak 
afgekort tot omzien) werkt een groepje parochi-
anen aan het leggen en onderhouden van contacten. 
Belangstelling tonen, luisteren, aandacht voor pasto-
raat. En er wordt nagedacht over (onze) gemeenschap. 
Zo werden afgelopen zondag spontaan wat tafels in de 
zon gezet, met na de ko�  e een glas erbij om nog wat 
door te praten over van alles. Aanzet tot hernieuwd 
Rozen, Rumbonen & Rode wijn (of een sapje…). De 
a� rap was in De Akker, maar misschien nog leuker 
om zo eens per zes weken na de Akker-ko�  e bij 
iemand thuis verder te praten. In elk geval alvast voor 
de agenda in de lange zomerperiode: op zondag 5 
augustus zorgen we voor een glas na de ko�  e. Locatie 
volgt!

In de tuin van Maria
Afgelopen zondag was ook de gedachtenis voor 
George Blom, maar in de dienst misten we zijn vrouw 
Maria. Onverwacht kon ze die ochtend helaas niet in 
de kerk zijn. Maar we zijn van harte welkom om een 
keer in haar huis (en misschien wel tuin) te gast te zijn 
om met roos en rumboon door te praten. U hoort er 
nog van!

Almere
Er worden nog meer -al dan niet nieuwe- ideeën 
besproken en voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld om 
voor de zomerstop de laatste Aan Tafel & Meer niet 
in Akker en Vituskerk te doen, maar op locatie in 
Almere. Er wordt gezocht of daar een plekje voor 
te vinden is, maar hou er vast rekening mee in de 
agenda: zondag 15 juli vanaf 18.00 uur!
 
Afgelopen maandagavond werd aan de ‘werktafel 
omzien’ ook gedacht over gesprekskringen in het 
najaar. Bijvoorbeeld 7+1 over geloven. Hee�  u zelf 
een onderwerp waarover u best eens in een groep 
wil nadenken, stuur ons dan een berichtje (omzien@
stvitus.nl). Of schuif aan om mee te denken, maandag 
11 juni tussen 20.00 en 21.30 uur in De Akker. 
Welkom!

En denkt u, ik zou graag willen dat iemand contact 
met mij opneemt om eens door te praten? Laat het 
weten, via omzien@stvitus.nl of per telefoon naar 
één van de pastores, Wietse of Loes (06-5194 7896). 
Vanuit de parochianen kunt u in elk geval Maghalie, 
Laurette en Titia aanspreken als het gaat om ‘omzien 
naar elkaar’. 

OMZIEN
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KOMENDE ZONDAG, 3 JUNI 

10.00 uur: Eucharistieviering.

Zondag na Pinksteren 4

Voorganger: pastoor Wietse van der Velde

Eerste lezing: Deut. 26, 5 - 11 - door Alice Parmentier

Tweede lezing: 2 Kor. 4, 5 - 12 - door Piet van Vledder

Evangelie: Marcus 2, 23 - 28

Voorbeden: Maarten van Stokkum

WIE ZIT ACHTER DIE NIEUWE E-MAILADRESSEN?
Vieren@stvitus.nl >>> Inge van Maaren
Cultuur@stvitus.nl >>> Marc de Groot
Omzien@stvitus.nl >>> Laurette van Geene
Maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl >>> Titia van der Heijden-Folkers

EN EEN EXTRA DEURCOLLECTE..... 
Voor Kerkopbouw.
‘Tegen de stroom staat Hij ten teken’ zingen we in 
een van onze kerkliederen. We bedoelen daarmee 
dat ons geloof zich keert tegen dingen die de toe-
komst vertroebelen: onrecht en armoede, wanhoop 
en onverschilligheid. Vele kerkgebouwen worden 
in onze tijd gesloten of afgebroken. Maar onze 
kleine kerk neemt waar mogelijk initiatieven om 
oude kerkplekken nieuw leven in te blazen en zelfs 
nieuwe kerkplekken te stichten. Het Collegiaal 
Bestuur realiseert zich dat dit risico’s met zich mee-
brengt. Maar in het voetspoor van Hem die tegen 
de stroom in ten teken staat wagen we het erop en 
vragen we uw geldelijke steun daarbij. Waagt u met 
ons mee?

AGENDA:
Zaterdag 2 juni: 13.00 - 16.00 u. Open kerk
Zondag 3 juni:  10.00 u. Eucharistieviering
Zondag 3 juni:  11.45 u. Lering en Vermaak
Zondag 3 juni:  18.00 u. Aan Tafel & Meer - maaltijd*
                 19.30 u. Aan Tafel & Meer - viermoment
Dinsdag 5 juni:  19.30 u. Werktafel cultuur in De Akker
Woensdag 6 juni: 09.45 uur: Gesproken eucharistieviering
 10.30 - 12.00 u. Open kerk voor gesprek en gebed
 20.00 u. Koorrepetitie
Donderdag 7 juni:   Bisdomavond in Utrecht voor kerkbesturen

EN ALVAST: 
Maandag 11 juni: 20.00 u. Maandagwerkdag in De Akker
Vrijdag 15 juni:   Laatste dag opsturen foto’s voor expositie
Zaterdag 23 juni: 13.00-20.30 u. Zomaerfeest op en rond het kerkplein
Zondag 8 juli: 10.00 u. Eucharistieviering met viering vij� igjarig
  priesterjubileum van Nico Schoorl
Zondag 5 augustus:  Rozen, rumbonen en rode wijn

* Graag opgeven voor de maaltijd voor vrijdag 1 juni, 17.00 uur via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl.

Colofon:
Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Inge van Maaren, Marieus Mulder, Dio van Maaren.
Redactieadres: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting:  6 juni 2018, 12:00 uur
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